Liefste, ons huis is nu leeg en kil
de tijd staat er stil.
Het beste van je leven
heb je hier gegeven
ten dienste van iedereen.

Ik kan het niet begrijpen
je stem niet meer te zullen horen
jou niet meer naast me te vinden
bij 't wakker worden
je gezicht niet meer te zullen zien.

Het is niet te begrijpen
als anderen alweer doorleven.
Als bijna niemand nog je naam noemt
dan zal ik jouw stem nog horen in mij
dan zal ik nog naar jou verlangen

bij 't wakker worden van mijn immens groot verdriet.

Het is niet te begrijpen liefste

afscheid van jou te moeten nemen.

Het klinkt zo koud, zo onherroepelijk

maar weet liefste, je zult wel altijd bij me blijven.
Niet om mijn ontzettend groot verdriet te koesteren
maar om je grote liefde die ik van jou
mijn ganse leven heb mogen ervaren
zal ik jou altijd de warmste liefdevolle plek

diep in mijn hart blijven geven.

Mijn liefste Christine, ik mis je nu al enorm
blijf je over mij levenslang ontfermen.

Christine



Liefdevolle herinnering aan

Christine
Dedeken

echtgenote van
Walter Van Kerckvoorde

° 15 augustus 1948
t 15 februari 2025

De familie dankt u

voor alle hartverwarmende woorden,

liefdevolle gebaren,
uw steun en uw medeleven

bij het heengaan van Christine.
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