
rouwatelier
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De familie dankt u
voor alle hartverwarmende blijken van steun

en van medeleven.



Lieve Myriam, mama, schoonmama, toekomstige oma,

Je was een pracht van een vrouw waar iedereen naar op keek.
Je was een vrouw met een hart van goud,  
die altijd voor iedereen klaarstond.
Je was een moeder uit de duizend voor Nick. 

Helaas werd je jaren geleden ernstig ziek,  
waardoor alles anders werd.
Je ging heel snel achteruit,  
waardoor je helaas niemand meer kende.  
Mensen herkennen, dat kon je wel nog.  
Iedere keer toen je vertrouwde mensen zag, lachte je naar hen. 
Kinderliedjes zingen kon je als de beste, iedereen werd er vrolijk van.

Nu je kleinzoon onderweg is, valt dit afscheid ons heel zwaar.
Hij zal jouw naam dragen.  
We beloven dan ook dat we veel zullen vertellen over zijn oma. 
Alsook beloven wij dat we goed voor je moeder gaan zorgen. 
Na je lange strijd heb je deze rust verdiend. 

VOOR ALTIJD IN ONS HART! 

Je zoon Nick, Emily & 

Je was moe, 
Je mag nu rusten, welterusten.

MMyriam Janssensyriam Janssens  

Zij werd geboren te Eeklo op 5 november 1961
en is vredig overleden in het WZC Sint-Jozef te Assenede 

op 8 februari 2025.


